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Inhoudsopgave 

p.2: Inleiding 

p.3: Kloosters en hun lot na 1578 

p.5:  Heilige Stede en ‘het Mirakel van 

KalverQuizz 
1.Welk gebouw was vroeger een weeshuis?: 
A: De begijnhofkapel 
B: Het Amsterdams Historisch museum 
C: De Engelse kerk 
2.Hoe heetten de bewoners van het Begijnhof: 
A: De Begijntjes 

 

Kalverstraat en 

Begijnhof 
Charlotte van Eeden, Sam van 

Outheusden, Merel Moes en Dina Ouaali 

20-04-2016 

 

 Wij zijn Sam, Charlotte, Merel en Dina uit 2D. We hebben dit 

onderwerp gekozen omdat we het een interessante onderwerp 

vonden. We wisten wel al dat de Kalverstraat een bekende 

winkelstraat is in Amsterdam, en we waren benieuwd over wat de 

geschiedenis van deze buurt was. Sam heeft de tekst “Heilige 

stede en het Mirakel van Amsterdam” geschreven,   de AK-kaart 

en de website gemaakt  Charlotte heeft de tekst “Het Begijnhof en 

de Begijntjes” geschreven, alle foto’s gemaakt voor ons groepje 

en de KUB-opdracht gedaan. Merel heeft de tekst “Kloosters en 

hun lot na 1578” geschreven, de teksten verbeterd en de LV-

opdracht gedaan. En Dina heeft het stukje “het Burgerweeshuis 

(Huidig Amsterdams museum) geschreven, de AK- opdracht 

gedaan en de folder gemaakt. We zijn vanaf het begin actief bezig 

geweest met onze opdrachten en we hebben goed 

samengewerkt. 
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Ak Kaart: Route 

Sam van Outheusden en Dina Ouaali 

Inleiding 

Welkom in de kalverstraat! Je bent hier vast wel 

vaker geweest. Je had nieuwe kleren nodig of je 

moest gewoon snel ergens heen. Maar weet je ook 

hoe deze straat zo bekend is geworden? Je weet 

vast wel dat het begijnhof aan de kalverstraat 

P.1 

1. B 
2. A 
3. B 
4. C 
5. B 
6. B 
7. C 

 

P.14 
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Kloosters en hun lot na 1578 

100 jaar later dan de andere steden in Holland werden 

de eerste kloosters in Amsterdam gebouwd, dat was 

in de 14e eeuw. 200 jaar later bestond de stad uit 19 

kloosters, het Begijnhof en nog 2 andere kloosters in 

de directe omgeving. Maar toen in 1578 de alteratie  

Sam en Merel in 

de Kalverstraat :) 

P.2 P.13 

 

Dan kom je namelijk in het idyllische Begijnhof! Kijk maar uit voor 

de vele toeristen, anders wordt je nog omver gelopen… Nog weer 

een stukje verder ligt het Amsterdams museum, waar vroeger het 

burgerweeshuis was. (Groene punt) Als je een museumjaarkaart 

hebt (of niet) is het zeker het bezoeken waard. Na deze wandeling 

kan je lekker gaan shoppen in de Kalverstraat of naar de kermis op 

de dam. Veel plezier met wandelen! 

 

 

Bij het rode punt is The 

Amsterdam Dungeon. Hier 

was vroeger, zoals te lezen 

op de site, een kapel. Probeer 

maar eens te ontdekken of je 

sporen ziet van de kapel die 

er hiervoor was! Als je 

doorloopt door de drukke 

Kalverstraat en via de 

Voetboogstraat kom je bij de 

English Reformed Church. 

(Paarse punt) Hier was eerst 

de orginele Begijnhofskapel, 

maar de nieuwe 

Begijnhofskapel zie je als je 

nog een stukje doorloopt. 

(Gele punt) 
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Het Begijnhof  

 

 

Naar aanleiding van de 80 jarige oorlog vond in 1578 de 

alteratie plaats. Holland werd Protestants en Amsterdam 

dus ook. Het katholieke stadsbestuur werd afgezet en 

het uitoefenen van het Katholicisme werd verboden. De 

bezittingen van de kloosters en kerken werden 

afgenomen en werden in bezit genomen door de 

protestanten. Alleen het begijnhof mocht blijven bestaan, 

Ingang van het 

Amsterdams Museum 

P.3 
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Heilige Stede en ‘het Mirakel van Amsterdam’ 

Je hebt vast wel eens een keer geshopt in de 
Kalverstraat, de beroemdste straat van Amsterdam. Je 
bent dan ook vast wel langs de ‘Amsterdam dungeon’ 
gelopen. Maar weet je dat er vóórdat de ‘Amsterdam 
dungeon’ nog twee andere kerken waren? En dat de 
aanleiding voor het bouwen van die kerken ‘Het 

 

Omstandigheden                                                                                                                                            

Over het algemeen werden de kinderen goed verzorgd. 

De kinderen sliepen met twee personen in een kamer. 

Als je nieuwe kleren nodig had kon je kleren passen en 

mocht je ze houden. De kinderen die ziek waren 

hoefden niet naar school en mochten in de woonkamer 

Etalage in de 

Kalverstraat 

Glas in lood ramen in 

de Begijnhof Kapel 

De woningen op 

het Begijnhof 
P.4 
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Het Burgerweeshuis (Amsterdams 

Historisch museum) 

Het Amsterdams museum is één van de 75 musea in 

Amsterdam, met gemiddeld 296.000 bezoekers per 

jaar, bevindt zich tussen de Kalverstraat, de Sint-

Luciënsteeg  en het Begijnhof.  Het museum bevat 20 

Nu 
Op dit moment wordt Het mirakel van Amsterdam nog 
steeds herdacht in de vorm van een processie. Deze 
vindt elk jaar plaats op de woensdag na 12 maart, tenzij 
Pasen dan is. Deze traditie is ontwikkeld toen Joseph 
Lousbergh en Carel Elsenburg een geschrift ontdekten 
waarop de route van de middeleeuwse 
Mirakelprocessies stond beschreven. Ze besloten in 

P.5 P.10 
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 Het Begijnhof en de begijntjes 

Het Begijnhof is een klein hofje in het centrum van 

Amsterdam. Het is in de middeleeuwen gebouwd 

door een aantal religieuze vrouwen, die een leven 

buiten het klooster wilden, maar zich wel nog aan de 

regels van de kerk wilden houden. Ze waren dus 

In de middeleeuwen in het jaar 1150 kwamen de begijnen wonen in het 

Begijnhof. In 1417 werd het hof uitgebreid met een strook langs het Spui 

en er werden veel huizen bijgebouwd, zodat er meer mensen konden 

wonen. In 1421 en in 1452 waren er stadbranden die een groot deel van 

het Begijnhof en de kapel verwoesten. De brand uit 1452 was echter 

nog veel groter; driekwart van de stad brandde af, en de bestuurders 

besloten dat het tijd werd om maatregelen te nemen. Iedereen werd 

verplicht om stenen huizen te bouwen, huizen van hout en daken van 

stro waren nu verboden. Het enige overgebleven huis is ‘Het Houten 

P.6 P.9 
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